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Die  DROOMGENOOT  
 

Hallo Almal,  

 
Ek glo almal is gesond en aan die gang ï ek is ook seker daarvan dat julle bietjie 

meer ñCorona-vryheidò beleef. 
Ek is so opgewonde ï hierdie ñDroomgenoot-babaò van my is nou 10 jaar oud ï kan 

jy gloéé.. ón TIENER!!! Dit het my natuurlik baie laat terugdink aan mense wat ek 

10 jaar gelede leer ken het, mense wie ek na aan my hart koester, mense wie ek 
verloor het ï op watter wyse ookal, mense met wie ek steeds kontak het -  

sommige  net per telefoon, maar die kontak is daar.  
ôn Terugblik op die verlede is nie altyd ón goeie ding nie, ón mens ervaar vergete 

goed weer baie realisties. Sommige is goed, sommige is BAIE goed, maar sommige 
is ook seer en ander weer BAIE  seer. Gelukkig het ons mos die vermoë om verby 

sekere goed te leef en te kyk.  
Hoe ouer ón mens raak hoe makliker raak dit om in die verlede te leef ï dit is lekker 

om goeie herinneringe weer aan te raak, maar dit kan ook gevaarlik wees. Ons mag 
nooit die hede en die mense i n ons huidige lewe laat voel dat die verlede lekkerder 

was nie, dit is onregverdig! En as ons eerlik wil wees, elke stadium in ons lewens 
het die lekker en die seer saamgeweef in ón baie ingewikkelde patroon. 

Terug by my 10 -ner: Dankie vir almal se aandeel  om die boekie ón trotse leesstuk 
te maak. Almal wat bygedra het, almal wat sommer net dankie gesê het ï hou 

asseblief aan sodat die Droomgenoot nog lank met ons sal wees. Julle het my 

nommer, stuur gerus enige tyd ón grappie, geestelike stukkie, foto, resep wat julle 
dink ek dalk kan plaas.  

 
Hierdie is natuurlik ook die laaste boekie voor die Kersseisoen. Dit is ontstellend om 

te dink dat dit oor 2 maande Kersfees is.  
Geniet die seisoen van vrede en vreugde en glo saam met my dat 2021 ón jaar is 

om na ui t te sien.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Groete   
Lise Veldsman  
Tel:   082  776  2595   
Faks:  086 6133 804  
E-pos:  lise@droomriversdal.co.za  
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Uit die baas se stoel  

Dagsê lesers,  
 

Die lente het aangebreek, maar die reëntjie bly nog ko m. Te midde van dit alles 
kan ons agterkom dat die weerpatrone verander van dag tot dag.  

Dit is nou reeds ón geruime tyd dat ons inperkings toepas by ons tehuise en tot op 
datum was ons gelukkig met slegs twee werknemers en een inwoner wat positief 

getoets  het. Beide die werknemers is gesond en slegs die inwoner is nog in die 
hospitaal.  

Alle protokolle word streng toegepas, maar die virus laat hom beslis nie voorsê nie. 
Dankie aan al die mense wat vir ons bid om beskerming. Ek wil ook vandag ón 

spesiale dan kie sê aan al ons versorgers wat ons inwoners met soveel sorg en liefde 
versorg.  

Sedert die inperking is daar erg aan die geldsak gevat en ons was genoodsaak om 

twee poste af te lê asook projekte te staak. Slegs die normale onderhoud het 
voortgegaan. Staat subsidies het geen verhogings opgelewer nie en opnames was 

tydelik gestaak. Ekstra kostes ten opsigte van beskermde klere asook 
ontsmettingsmiddels beloop ook ón aansienlike bedrag. Tans is ons verlies aan 

inkomste ón geskatte R1.2 miljoen. 
Ons versorgings bestuur moes talle male sweet om skofte te vul sodat ons 

versorging kan voortgaan. Ons moet onthou dat wanneer een person positief toets, 
die hele skof uit die stelsel gehaal word. Dit veroorsaak dat daar geweldige druk op 

die oorblywende personeel is. Tog  het hulle dit aanvaar en deurgevoer.  
Te midde van die inperking is ons geweldig ontwrig deur die onverwagte afsterwe 

van een van ons bestuurspan. Dit was met groot hartseer dat ons moes afskeid 
neem van Elize Muller (54) my sekretaresse asook in beheer va n personeel 

aangeleenthede. Elize, ón ware voorslag en spanspeler, het ón baie groot gat, nie 
net by Droom, maar ook in ons harte gelaat.  

Op ón meer ligter noot wil ons vir Lise Veldsman gelukwens. Sy het die 

Droomgenoot begin en dit is vanjaar die 10de ve rjaardag van ons boekie. Dankie 
vir dit wat jy kwartalliks aan ons inwoners kwartaalliks.  

Ons is ook tans in ón koºpteringsproses van twee beheerraadslede na die bedanking 
van Ds Jasper van der Westhuizen asook Leon Fourie.  

Beide van hulle het ón enorme impak op Droom se dienste gehad en ons wens albei 
alle voorspoed toe vir hul  nuwe taak.  

 
Groete  

 
Chris Veldsman  

Bestuurder  
DROOM 
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SOSIALE BYEENKOMSTE   

Septembermaand is sinomien met nuwe lewe, langer en warmer dae en heerlike 

koeler aande, ón asemskep na die koue winter.   
Hierdie winter was egter baie óandersô as voorheen want die korona-virus het kom 

nesskop en klou vir die vale en het die personeel en natuurlik ook die inwoners kom 
toevou soos ón swaar kombers.  Nietemin, moed opgee was nie ón opsie nie en dit is 

asof daar na ón ho±r rat oorgeskakel is. 

Inwoners baklei steeds terug, met hulle glimlagte, gesindheid en daardie ekstra myl 
wat vir mekaar geloop word.  Aktiwiteite word nog steeds aangebied en help om die 

kraai, wat so graag wil kom nesskop  op die kop, weg te jaag en natuurlik die beste 
medisyne van alles is -  om nie jou sin vir humor nie te verloor nie, soos hieronder.  

 
A Seniorôs version of FACEBOOK 

ñFor those of my generation who do not, and cannot, comprehend why Facebook 
exists; I am tr ying to make friends outside of Facebook while applying the same 

principles.  
Therefore, every day I walk down the street and tell passers -by what I have eaten, 

how I feel at the moment, what I have done the night before, what I will do later 
and with whom.   I give them pictures of my family, my dog and me gardening, 

taking things apart in the garage, watering the lawn, standing in front of 
landmarks, driving around town, having lunch, and doing what anybody and 

everybody does every day.  

I also listen to the ir conversations, give them ñthumbs upò and tell them I ñlikeò 
them.  And it works like Facebook.  I already have 4 people following me; 2 police 

officers, a private investigator and a psychiatrist .ò 
 

Die dae by Ou Meule is opgekikker met individuele besoe ke, geestelike besoeke, 
bemoedigende woorde van hoop, gebede waar nodig en die  speel van geestelike 

liedere , allerlei speletjies, interessante reisverhale vertel deur Leef reg Inwoner 
Johan Oosthuizen , rek gooi  raai - raai hoeveel  kompetisies.    
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Die Riversdal Du Plessis Oudioloë het vyftien komberse  gebring (wat deur die 
Leefreg en Woonstel Inwones gebrei is) om aan van die Ou Meule Inwoners te 

skenk om ook hulle lewe te vergemaklik.  Suster Linda Botha het die komberse 

ont vang en namens die Oudioloë aan die Inwoners oorhandig (a.g.v. die Covid -19 
protokol).   
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Die Biblioteek het die Jan Lange Inwoners kom verras met hulle kreatiewe Mandela -
dag viering in die vierkant wat ón opvoering, voorlesing en musiek behels het . 

Binne nshuise sitkamer óputt-puttô is ón eerste keer gespeel met ón hokkiestok, 

golfballetjie, hi ndernis , en ón tuinslangis gebruik om die baan aan te dui . Daar was 
ook  ótellingkaartô  
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Onlangs  was daar  ook krieket  buite gespeel .   
Fred Conradie het die Inwoners vermaak met sy gewilde Boere musiek in die Tehuis 

se vierkant terwyl die Inwone rs op ón afstand toegekyk het.   
Een koue wint ersoggend is tot plaatkoekies in die sitkamer gebak wat tot ón 

heerlike en gesellige samesyn gelei het.   
Solidariteit Helpende Hand se Weskaapstreek het I nternasionale dag van Bejaardes 

gevier deur versorgers van bejaardes regoor die provinsie te bederf. Op 21 

Augustus, hulle het ón hele kl omp geskenkpakkies by die Droom kantoor kom afl aai 
vir die versorgers  van die twee Tehuise.  

Die Leefreg en Woonstel Inwoners kon met tye ón paar oggende van die week gaan 
stap in ón afgebakende gebied of selfs hardloop!  Bingo word ook gespeel om die 

dae wat soms lank raak , korter te maak.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 


